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Zo de Heere wil en wij leven. AN BI



Evangelisatie gaat vaak gepaard met financiéle afhankelijkheid.
Hierin is het tentenmakerprincipe erg waardevol. We kennen dit van
de apostel Paulus die werkte als tentenmaker om zijn zendingswerk
te bekostigen. Het lokaal genereren van inkomen biedt in sommige
situaties een oplossing voor de uitdagingen waar ook onze

veldwerkers voor komen te staan.

Dit principe is niet alleen een manier om
financieel in levensonderhoud te voorzien,
maar ook een brug naar de samenleving
waarin zij werken. Door ondernemerschap
te combineren met kinderevangelisatie,
kunnen veldwerkers op een praktische
manier iets betekenen voor zowel het
geestelijke als het materiéle welzijn van de
lokale bevolking. Ondernemerschap maakt
het mogelijk om inkomen te genereren. Het
zorgt op de velden voor werkgelegenheid
en het stimuleert de lokale economie.

In deze Discipel leest u verhalen, ervaringen
en inzichten van veldwerkers die, naast het
werk van kinderevangelisatie, met succes
het tentenmakerprincipe toepassen in hun
dagelijkse praktijk. Marianne van Helden die
in Guinee-Bissau een prachtig bijenproject

draait en Hans van Kasbergen vertelt over
zijn bomenproject in Malawi.

Door het opbouwen van relaties en het
uitdragen van Gods wil doen de veldwer-
kers vaak door praktische daden. Zij gaan
gesprekken aan en winnen vertrouwen
waardoor Gods Woord gedeeld wordt.

Het uitdragen van Gods wil door praktische
keuzes in een werksituatie houdt ons een
spiegel voor. In Nederland moeten we
onszelf de vraag stellen wat wij uitdragen in
ons dagelijks leven. Zien onze naasten aan
ons dagelijks handelen en aan onze keuzes,
welke God wij dienen? Leven wij hen voor
en mogen we zijn als een zoutend zout en
lichtend licht?

Zien onze naasten aan
ons dagelijks handelen
en aan onze keuzes,

welke God wij dienen?

Bram Nijveld
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Interview met Marianne van Helden

Marianne woont en werkt al 21 jaar in Guinee-Bissau, samen met Gerda
Klaver-Natchende. Sinds een jaar is zij met lokale medewerkers een
bijenproject gestart. Inmiddels staan er 40 bevolkte bijenkasten in de
omliggende bossen en is de eerste honing is bijna klaar om te oogsten.
Ik wil graag van haar horen hoe het is om in Guinee-Bissau een

bijenproject te starten.

a1

Amado is
moslim en al
jarenlang een

bijenhunter."

Ondernemen in West-Afrika, hoe doe

je dat?

Marianne: "Lokale bevolking in Guinee-Bissau

is over het algemeen heel afwachtend. Tegen
blanken wordt opgekeken. Daar wil ik graag
vanaf: ik zie liever eigen initiatief. Daarom be-
spreek ik zaken vragenderwijs. lemands mening
vragen helpt echt! Zo hebben we met elkaar in
één jaar tijd wel 40 bijenkasten geplaatst op 3
locaties die we geschikt vonden. Deze zijn alle-
maal bevolkt met wilde bijen en zo kon de eerste
honing geproefd worden van een afgevallen raat.
De kwaliteit was goed! In het bos hebben we vier
prachtige stallen kunnen bouwen van tropisch
hardhout met grote vingerpalmbladeren als dak."

Hoe ontstond het bijenproject?

"Een jaar geleden startte ik met 5 lokale mensen.
Eén van hen is Amado. Hij is moslim en al jaren-
lang een bijenhunter. Hij zocht in de natuur de
bijen op en oogstte de honing op een duurzame
manier, waarbij het broednest blijft zitten. Inmid-
dels heeft elk van de 5 mannen een jongvolwas-

GUINEE-BISSAU

sene uit de familie die hen helpt. In de opbouw
van dit project gaf God mij telkens mensen op
mijn pad met ervaring, zowel vanuit de omge-
ving als vanuit Nederland. Daar ben ik dankbaar
voor! Het team is uitgebreid met 7 tieners die
hun vader of opa helpen en 2 mannen die ook
geinteresseerd zijn. Voor nu wil ik dit team van
14 mensen vooral trainen. Recent heb ik een
trainingsdag gehouden met video's om de bijen
te leren kennen. Ook heb ik een boekje gemaakt
met veel plaatjes, want er zijn vier ongeletterde
volwassenen in mijn team."

Hoe stimuleer je ondernemerschap?

"De kasten voor het project worden bij onze
timmerwerkplaats gemaakt, maar de individuele
kasten worden door de 14 startende imkers zelf
in elkaar gezet, zodat ze deze kasten voor een
gereduceerde prijs kunnen leasen. We stellen
daarna een contract op. De kosten van de kast

worden binnen twee jaar terugbetaald in honing.

Die honing kunnen we goed zelf doorverkopen,
want dit heeft een vaste marktprijs. Zo hebben

DISCIPEL Stichting Kimon
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VERANDERT U HET LEVEN VAN
EEN VAN DEZE JONGEREN?

we een leaseconstructie en creéer je lokaal eige-
naarschap. Uit een goede kast komt minimaal

20 liter honing per jaar. Verkoop dit voor €4,50 per
liter en je hebt €90,- per kast. Zo hebben ze een
eigen inkomstenbron!"

Je wilt ook gehandicapten betrekken?
"Zeker! Als we echt goed op pad zijn, gaan we
gehandicapte mensen, ieder met een familielid,
trainen. Er zijn genoeg jongeren met een beper-
king die geen zwaar werk kunnen doen, maar wel
bijen kunnen houden. Hen gaan we trainen. Als dit
goed gaat, dan kan ik hen ook zo'n leasecontract
aanbieden met eigen kasten. Naast hun eigen
twee kasten komen daarbij ook 2 kasten van het
project die ze bijhouden. Zij regelen zelf een plek
in hun bos en kunnen daarbij leren van de ervaren
imkers. De stal van Amado is als voorbeeld heel
geschikt. De honing mag vervolgens op onze com-
pound worden geslingerd. Op die manier kunnen
we het team met imkers uitbreiden en gemoti-
veerd houden. Eigen kasten maar ook kasten van
het project vallen onder hun beheer. We kunnen
dan groeien en verdelen de verantwoordelijkheid.
De imkers zijn capabel genoeg en zo verspreid je
de kasten ook goed over de omgeving. De inkom-
sten van de projectkasten kunnen doorvioeien
naar project Jedidja en breed worden ingezet."

GUINEE-BISSAU

Zie je groei bij je medewerkers?

"Absoluut. We hebben bijvoorbeeld deze week
veel lege kasten uit het bos gehaald om ze te
verbeteren. Ik gaf aan dat ik eraan wilde werken.
Maar tot mijn verrassing was Amado de volgende
morgen zelf de kasten uit elkaar aan het halen

en aan het schoonmaken. Op eigen initiatief! Zijn
zoon van 16 helpt hem. Ik liet hem een keer foto's
zien van een betere bijenstal. Hij had niet veel later
zelf een soortgelijke bijenstal gebouwd op reeds
geplaatste palen. Dat zijn mensen waarmee ik
verder kan!

Een ander voorbeeld is Bifa. Hij is 60 jaar en werkt
in mijn team. Zijn kleinzoon Agustino, van 15 jaar
komt iedere dag uit school naar onze compound.
Dan wil hij werken en blijft graag om te helpen met
de bijen. Dat komt echt uit hemzelf. En hij hanteert
bijzonder goed het mes om de honingraten bij te
snijden! ledereen die onze eerste honing heeft
geproefd is trouwens echt heel enthousiast."

Vertel eens, hoe ging dat?

"We hadden bij de eerste honingraat geen zakje
mee. Een beginnersfout! De raat werd dus in

een T-shirt meegenomen, maar die bleek niet
goed dichtgeknoopt. Zo kwamen de jongens de
volgende morgen een stuk raat tegen. Ze proefden
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Toen we bij hem
kasten gingen
opgehangen
stond hij ook
gelijk klaar om
te bidden!"

de honing en ze waren heel enthousiast over de
kwaliteit. In de natuur wordt namelijk vaak oude
honing gevonden. Honing die je hier kunt kopen zit
vaak vol resten van pollen en is donker. De geoog-
ste honing bij ons is doorzichtig en goudkleurig.
Zelf was ik ook verrast door de goede kwaliteit.

Dat gaf mij ook echt een boost: heerlijke bloemen-
honing!"

Zijn er voordelen voor het land?

"Bijen zorgen voor 90% van de bestuiving van
fruitbomen. Daar heeft de lokale bevolking geen
weet van. Ze kennen bijen alleen als vreselijke
beesten. Ze worden op agressieve wijze uitgeroeid
met vuur. Het verdwijnen van die bestuivers heeft
grote gevolgen voor de lokale landbouw: het leidt
onder meer tot slechte oogsten van cashewnoten.
Als je een kast op zo'n land neerzet worden de
bloemen weer bevrucht en dit kan 1/3 meer oogst
opleveren. We laten zo steeds meer mensen inzien
hoe nuttig bijen zijn!"

Werk je met meer mensen samen?

"Een jaar geleden bezocht ik een dorp waar een
groot imkerproject is opgezet in de jaren ‘90. Na
de burgeroorlog in 1997 zijn de beheerders niet
teruggekomen en de kasten waren vergaan. Ik zei
dat ik wilde gaan imkeren. Ze gaven aan geld nodig
te hebben voor hun project, maar ik kwam geen
geld brengen. Wel wees ik hen op omgevallen
bomen van sterk hardhout en zei: schrijf een brief
voor toestemming om deze bomen te verzagen
tot planken. Jullie mogen ze bewerken in de
timmerwerkplaats op onze compound zodat jullie
weer eigen kasten hebben voor een nieuwe start.
Zo kon ik hen stimuleren om weer met elkaar de
kasten te gaan maken.

GUINEE-BISSAU

Een week geleden belden ze op dat er een nieuw
bestuur gevormd was en dat er brieven waren
geschreven voor het gebruik van de omgevallen
bomen. We hebben de brieven samen overhan-
digd op het ministerie. Daar bleek dat we tegen-
over een medewerker stonden die zelf een project
geleid had als imker! De andere man daar bleek
een bekende van mij te zijn. Ik heb hen beiden
uitgenodigd en meegenomen voor een bezoek
aan onze bijenkasten in het bos van Amado. Hun
mond viel open. Ze vroegen: "Zitten daar overal
bijen in?" Ze waren echt met stomheid geslagen
en wilden alle steun geven. Het mooie is dat we
onze betrouwbaarheid konden laten zien, omdat
we het eerder gebruikte hout ook echt voor kasten
gebruikten. Ze hebben ook een lepel honing
geproefd en waren er weg van! [k ben op zo'n
moment ook aan het netwerken zodat het project
zo breed mogelijk gedragen wordt."

Hoe komt het evangelisatiewerk samen
met ondernemerschap?

"We beginnen ons werk of vergaderingen altijd
met gebed. Maar je laat het ook zien in je werk. Ik
kwam online een professionele imker tegen. Hij
zei: "Je bouwt een goede zwermkast, plaatst deze
op een goede locatie en dan moet je bidden en het
overlaten aan God.” We hadden in die tijd kasten
waar tot onze teleurstelling, mot in zat. Ik riep
mijn team samen en zei: "Laten we meer bidden
voor de kasten die we ophangen. Bijen zijn natuur
waarmee je samenwerkt. God heeft ze geschapen
en stuurt ze aan. Als we de kasten opdragen aan
God kan Hij zorgen voor bijen!"

Zelfs de moslim Amado stemde toe met "amen,
amen!" Toen we bij hem kasten gingen ophangen
stond hij ook gelijk klaar om te bidden en dat is
prachtig. Drie weken later zaten alle kasten vol

met bijen! Heel bijzonder. Normaal heb je geluk
als 30% van je zwermkasten bijen vangen, bij ons
zaten ze allemaal vol! God zorgt! Zo zien de lokale
mensen ook hoe God zorgt voor 40 volkjes! Zonder
God komen er geen bijen."

Welke boodschap heb je aan onderne-
mers in Nederland?

"Begin je werkzaamheden met God en ga ook
verder met God. Dat is de beste manier! Ik heb
ervaren dat, als je bewust je werkzaamheden aan
God opdraagt en vraagt om richting, God ook
antwoord wil geven!"

DISCIPEL Stichting Kimon 7



SPIEGELBEELD

Ik ben Biifa Na Tankpa. Ik heb een baan als
beveiliger bij het centrum Jedidja, wat ie-
dereen het idee geeft dat ik rijk ben, want ik
werk bij blanken. Dat is één van de redenen
dat ik naast mijn eigen 3 kinderen die nog
thuis wonen ook de zorg heb voor een aantal
kleinkinderen en andere jonge familieleden

die door familie naar mij toe zijn gestuurd
vanwege hun studie. Mijn pensioen staat er-
aan te komen, maar om daarvan rond te

komen met al die kinderen in huis,
is lastig. Vandaar dat ik de Heere Het Bijenhuis Wageningen ontwik-

oniEzEbene earblogr ber eim kelde een speciale bijenkast, ge-

el U e naamd topbar-hive voor Stichting

S AL e RS e . Kimon in Guinee Bissau. De
Het geeft mij hoop voor &
de toekomst om met de

honingopbrengst van mijn

reeds overgedragen kennis
om te imkeren in combinatie

met juiste materialen hebben de
kasten toch mijn grote gezin

te kunnen onderhouden.

verwachtingen ruimschoots over-
troffen. Door de enorme inzet van
Marianne van Helden in Guinee-Bissau
is er in ongelofelijke korte tijd een complete
imkerij (bijna letterlijk) uit de grond gestampt.
Zaken die de aandacht vragen zijn 0.a. het
vermarkten van reeds opgedane kennis

en het ter plaatse vervaardigen van

de Wageningse bijenkasten, het ver-
menigvuldigen van de bijenvolken voor

de bestuiving om uiteindelijk honing van
uitstekende kwaliteit te gaan slingeren. Wat
mij als Wageningse imker het meest heeft
getroffen is de eenvoud en verhoring van het
gebed voor dit project. “Heere, we hebben wel
kasten maar geen bijen”. De andere dag trok

er in alle vroegte een grote zwerm bijen in de

Biffa Na Tankpa en kleinzoon meest simpele zelf gemaakte kast welke bij
Marianne in de vensterbank van het huis op

het terras stond. Een ongelooflijke mooie start.



Op pad met
Hans Kasbergen

Samen op de veranda ontbijten is een genietmoment voordat de dag
begint. Met een tafel vol verse vruchten uit de tuin en omringd door
tropische vogels bereiden we ons voor op de nieuwe dag. Terwijl
apen toekijken of ze iets kunnen stelen, nemen we de planning door.
Dit doen we al meer dan tien jaar, al loopt de dag altijd anders dan
verwacht. We luisteren naar de podcast "Eerst Dit" en bidden om een
zegen: dat wij een zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen en
zij voor ons. We weten dat dit Gods werk is, niet het onze. Met die
wetenschap en rust stappen we daarna in de auto.

Hans Kasbergen
Ondernemer

Ondernemen in Malawi

Gerrie en ik wonen in de bossen, negen kilo-
meter buiten een stadje in Noord-Malawi. Mijn
werk bestaat uit het opleiden en begeleiden
van ondernemers, vooral bij zonnepompen en
watersystemen. Daarnaast heeft God het zo
geleid dat we een goedlopende boomkwekerij
hebben opgezet, zonder dat ik enige kennis van
bomen had. Dankzij een geweldig team hebben
we al meer dan een miljoen bomen opgekweekt
en geplant. Dit draagt bij aan herbebossing en
biedt werk. Voor veel mensen is dit een belang-
rijke bron van inkomsten, vooral nu tijdens de
hongersnood.

Op de kwekerij verzorgen vrouwen voorover-
gebogen de jonge boompjes. Terwijl ik met de
manager rondloop, houd ik telefonisch contact

MALAWI

met medewerkers in de bergen. Op de achter-
grond klinkt de Bijbel in de lokale Chitumbuka-
taal uit een luisterbijbel. Deze kleine, op
zonne-energie werkende apparaten zijn een
geschenk uit Nederland en een zegen voor wie
niet kan lezen! Naast de fysieke honger is hier
ook een diepe geestelijke honger. Mensen ver-
langen naar hoop, naar een boodschap die hen
draagt in moeilijke tijden. Het Evangelie biedt
hun niet alleen troost, maar ook een nieuw
perspectief op hun leven en Het Leven.

's Middags bezoeken we kleuterscholen. De rit
ernaartoe is een avontuur: modderpaden en
rivieren dwingen ons om de auto in vierwielaan-
drijving te zetten. De bezoeken zijn onverwacht,
zodat we een eerlijke indruk krijgen van het
onderwijs. Overal worden we met blijdschap
ontvangen. De kinderen krijgen les, spelen en
luisteren dagelijks naar de kinderbijbel.

Ik ben een zendeling, maar niet op de preek-
stoel. Mijn missie is om als ondernemer de
liefde van de Heere Jezus te verspreiden door
werkgelegenheid te creéren en mensen in
Malawi hoop te geven voor de Toekomst.

DISCIPEL Stichting Kimon 9



ZUID-AFRIKA

HOOP IN ZUID-AFRIKAANSE
TOWNSHIPS

Er zijn veel verhalen te vertellen over ons veldbezoek in Zuid-Afrika. Van
ontmoetingen die ons bijbleven: sommige hoopvol, andere uitzichtloos. Zoals
de vrouw die 's morgens al te veel heeft gedronken en het leven niet meer ziet
zitten. De sociaal werkster van de missiepost nodigt haar uit voor de kerk, om
een omkeer te maken in haar leven en te breken met haar alcoholverslaving.
Gebed voor deze vrouw en vele andere mensen uit de townships is wat ons op
het hart wordt gebonden. Bidt u mee?

Matthew

Het verhaal van Matthew:

Tussen de stoffige paden en golfplaten huisjes
ontmoet ik Matthew (82). Op zijn schouder balan-
ceert een lange ijzeren stok, een groot cactusblad
eraan geprikt. Zijn doorleefde gezicht licht op in een
warme glimlach. “Sinds twee jaar ga ik weer naar de
kerk," vertelt hij trots.

Elke ochtend veegt Matthew zijn paadje schoon, een
klein ritueel in een omgeving waar afval de straten
kleurt. Kinderen spelen tussen oude autobanden

en plastic zakken, het contrast is schrijnend. “Ik kan
de wereld niet veranderen,” zegt hij, “maar ik begin
hier - bij mezelf, mijn huis, mijn tuintje, de cactus
planten.” Zijn bescheiden daad is een stil protest
tegen de chaos, een bewijs dat kleine stappen een
groot verschil maken.

Het verhaal van Marcello:

In een sobere ruimte van de missiepost Harvest
Church in Kleinskool zit een groep jongeren in een
kring. Ze volgen het achtweekse rehabilitatiepro-
gramma FREE om los te breken van hun verslavin-
gen. Hier werken ze niet alleen aan herstel, maar
ook aan het verwerken van pijn en het vinden van
hoop in geloof in de Heere Jezus Christus.

Vandaag deelt Marcello zijn verhaal bij Kolossenzen
3. Zijn ogen verraden een verleden vol worstelingen,
maar zijn stem is vastberaden. Openhartig spreekt
hij over zijn strijd en verloren hoop, tot hij iets vond
dat hem houvast gaf: geloof.

Tijdens het gebed kiest hij voor Afrikaans. Zijn
woorden, puur en emotioneel, raken diep: ‘Baie
dankie God' Een smeekbede en lofzang tegelijk. In



Dit project
heeft mijn leven

veranderd."

P

Schildpad
Marcello

deze eenvoudige ruimte wordt zichtbaar hoe geloof
zelfs in diepe ellende doorbreekt. Er wordt zichtbaar
hoe het geloof in de Heere Jezus Christus zelfs in

de diepste ellende kan doorbreken. Zijn weg is nog
lang, maar met begeleiding zet Marcello een stap
richting herstel.

In het hart van Missionvale ontmoet ik Xoliswa,
een vrouw met een brede glimlach en een kindje

op haar arm. Ze doet mee aan de Swopshop, een
recycleproject dat José met haar team opzette.
Mensen verzamelen afval, ruilen het in voor punten
en kopen daarmee voedsel of andere benodigdhe-
den. “Dit project heeft mijn leven veranderd,” zegt
Xoliswa, terwijl ze haar plastic laat wegen.
Voorheen worstelde ze om haar gezin te voeden en
voelde zich gevangen in armoede. Nu heeft ze niet
alleen toegang tot essentiéle producten, maar ook
herwonnen waardigheid. In het winkeltje kiest ze
bonen en olie - een klein gebaar voor sommigen,
maar van grote betekenis voor haar.

In een schoolgebouw van het Missionvale Care
Center werken kinderen geconcentreerd. Vandaag
krijgen ze kunstles van José, een moment van crea-
tiviteit en vreugde te midden van de harde realiteit.
"Kunst geeft hen een stem,” zegt José. “Sommigen
kunnen niet in woorden uitdrukken wat ze voelen,
maar met kleur en vorm vertellen ze hun verhaal.”

Met simpele materialen maken ze kleurrijke kunst-
werken. Een meisje toont trots haar schildpad - skil-
pad in het Afrikaans. Waarom heeft een schildpad
een schild? Voor veiligheid!

En waar mogen wij naartoe als we bang zijn? Naar
de Heere Jezus, die ons Schild wil zijn. We sluiten
de les af met het zingen van het lied "Diep, diep,
diep als de zee." Met stralende gezichten en volle
overtuiging zingen de kinderen, terwijl ze met hun
kleine handen de bijbehorende gebaren maken.
Hun stemmen vullen de ruimte - een ontroerend
moment van licht in de duisternis.

Stichting Kimon 11



Situatie Congo

In januari is de onrust in Congo geéscaleerd
toen de rebellen dorpen in zijn gegaan en

die hebben overgenomen. De rebellengroep
M23 is uit op controle van de grondstoffen die
wereldwijd gebruikt worden voor microchips en
mobiele telefoons.

Door de gevechten zijn gezinnen ontheemd, zijn PreSChO Ol alaWi

voedsel en medicijnen niet meer te verkrijgen

en leven ze in angst. Stichting Kimon werkt In januari is in Malawi het kinderdagverblijf en kleuter-
samen met Life in Abundance om de getroffen school Step by Step geopend. Deze school is opgezet
bevolking in Oost-Congo te steunen. door Hans en Gerrie Kasbergen.

Actie op scholen

Begin dit jaar hebben onze vrijwilligers presentaties gegeven
op verschillende scholen, waaronder de Immanuelschool in
Nunspeet, de Kluinveenschool in Wierden en het Kompas in
Montfoort. De leerlingen voerden ook actie door snoeprollen
te verkopen of de Kimon-klusjeskaart in te zetten.

Alle leerlingen en leerkrachten,
hartelijk bedankt!

Heb jij een hart voor kinderen en wil je vanuit je christelijk geloof verschil maken? Stichting
Kimon zoekt een enthousiaste vrijwilliger voor ons sponsorprogramma, actief in Guinee-
Bissau, Mozambique, Malawi en Bangladesh.

MA?
LIJKT HET JOU LEUK OM BETROKKEN TE ZIJN BIJ ONS SPONSORPROGRAM

@ info@kimon.nl e 06-38772568 www.kimon.nl
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MOZAMBIQUE

Het project Novo Rebento, Portugees voor ‘nieuwe bloef’,
ondersteunt het kleuter- en basisonderwijs door middel
van een sponsorproject voor wees- en kwetsbare kinderen.
Hun families kunnen het schoolgeld niet betalen, waarmee
een nieuwe kansarme generatie dreigt op te groeien. Goed
christelijk onderwijs biedt kinderen in Mozambique een
toekomst en geeft verwachting van nieuwe bloei. Wilt u
daaraan bijdragen? Deze kinderen zoeken een sponsor!

is een vijfjarig meisje dat dol is op
voetballen en fietsen. Ze woont in een
klein huisje, samen met haar ouders en
haar tien broers en zussen. Hun gezin is
kwetsbaar.

is zeven jaar oud en woont met haar
moeder, broertje en zusje. Marina vindt
het leuk om buiten met een bal te spe-
len. Haar vader is overleden na een kort
ziekbed. Haar moeder heeft moeite om
in het levensonderhoud te voorzien.

is dol op vissen. Ze is vijf jaar en woont
met haar tante in een klein huisje. Haar
vader en moeder leven helaas niet meer.

is negen jaar en houdt van touwtje sprin-
gen. Zijn ouders zijn door een ongeluk
beiden omgekomen.

Nu woont hij samen met zijn broertje en
zusje bij een oom en tante. Zijn familie
vindt het moeilijk om goede ondersteu-
ning te geven.

Scan de QR code of ga naar
kimon.nl/sponsor-een-kind

Anneke Nijsink

Ik heb net een schaal lasagne in de oven gezet en kan nog net even
wat boodschappen doen. Morgen is het biddag, het is fijn om alle
boodschappen alvast in huis te hebben. Terwijl ik met de auto naar
de supermarkt rijd, zie ik hem op de grond liggen. Hij ligt wat gebogen
en houdt zijn hoofd vast terwijl hij kreunend heen en weer rol. Naast
hem staat een fatbike en daarnaast zijn vriend. Ik parkeer de auto,
stap uit en loop snel naar hem toe. ‘Wat is er gebeurd? ‘Au, mijn knie’,
jammert de jongen. ‘Ik heb mijn knie gestoten tegen dat bankje'. Ik
kijk naar zijn broek. Er zit een gat bij zijn linkerknie, maar zijn rechter-
knie doet pijn. Blijkbaar is zijn vriend, die beteuterd toe staat te kijken,
te dicht langs een bankje gereden, waardoor hij zijn been lelijk heeft
gestoten. Voorzichtig trekt hij zijn broekspijp een stukje omhoog. Ik
zie een snee en behoorlijk wat rode en blauwe plekken.

‘Waar woon je? Ik wil je wel even thuisbrengen...’ Ik woon heel ver
weg', antwoordt hij. Dat ‘heel ver weg’ blijkt gelukkig mee te vallen.
Uiteindelijk lijkt het de jongen een goed idee dat ik hem even thuis-
breng. Gelukkig lukt het hem om op te staan en voorzichtig stapt hij
in de auto. Zo rijden we richting zijn huis. ‘Hoe heet je eigenlijk?" Hij
vertelt mij zijn naam. ‘Dat is een mooie naam, een naam uit de Bijbel’
‘Ja, dat klopt" antwoord hij. Ik praat nog even door over zijn naam.
‘Morgen ga ik naar de kerk’, vertelt hij. /a morgen is het biddag, ga je
dan met school naar de kerk? Ya, ik vind het alleen wel moeilijk om
zo lang stil te zitten, met mijn ADHD..." ‘Ga je op zondag ook weleens
naar de kerk? ‘Nee, daar is mijn vader ehh... te druk voor.' ‘Dan ben je
ook niet gewend om zo lang stil te zitten, ik begrijp wel dat je dat lastig
vindt. Ondertussen vraag ik me af of ik deze jongen niet al eerder
heb ontmoet. De jongen en het adres komen mij bekend voor. ‘Heb ik
jou niet al een keer eerder thuisgebracht? Toen was je je fietssleutel
kwijt." Ik herinner me dat ik op een avond, rond een uur of zeven, vlak
bij ons huis twee jongens zag die aan het zoeken waren naar hun
fietssleutel. ‘We kunnen niet naar huis, want we zijn onze fietssleutel
kwijt'. Ik heb toen hun fietsen bij ons huis geparkeerd en de jonge
vrienden thuisgebracht, waar ik twee hele ongeruste vaders aantrof.
Eén van hen vertelde dat hij de tank van zijn scooter helemaal leeg
had gereden in de zoektocht naar de jongens. ‘Dat klopt, u kwam mij
ook al bekend voor.’ Ik vind het toch bijzonder dat hij nu weer bij mij
in de auto zit. Als ik hem afzet, staan zijn vriend en zijn zus hem al op
te wachten. Hij stapt uit en strompelt richting zijn huis. Zijn zus be-
dankt mij, hij kijkt niet meer op of om. Maar dat is niet erg. Morgen is
het biddag. Dan hoopt deze jongen met zijn klas naar de kerk te gaan,
al vraag ik me af of het hem gaat lukken. Hij krijgt in ieder geval een
plek in mijn gebed. En in mijn hart.
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(5) en (8). Wil je ook kans
maken op een leuke prijs? Stuur dan
uiterlijk 30 juni (een foto van) je oplossin
of kleurplaat naar
info@kimon.nl of naar Stichting Kimon,
Laan van Westenenk 12, 7336 AZ
Apeldoorn (met postzegel). Vermeld
daarbij je naam, adres en leeftijd.
Winnaars on tvangen bericht van ons.




ALGEMEEN

info@kimon.nl

* Misschien ken je iemand die in Afrika is
geweest of heb je een Afrikaans dier waar
je dol op bent?

Sociaal en commul f sterk o Eerste aanspreekpunt \mm'vil

Ervaring in veldwerk of humanitaire hulp  + Ondersteuning bieden tijdens uitzendingen
Hbo-niveau ¢ Jaarlijkse veldbezoeken

Affiniteit met de interkerkelijke achterban
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Pﬂ“—time

@ info@kimon.nl e 085-0407610
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